
 Kerkdienst Smilde, zondag 15 juni 2025 

 Voorganger  :  Dhr. Hans Borghuis 

 Organist  :  Sander ter Veen 

 Ouderling van dienst  :  H. Boerma 

 Inleidend orgelspel 

 Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 NLB 871 

 1 Jezus zal heersen waar de zon 

 gaat om de grote aarde om, 

 de maan zijn lichte banen trekt, 

 zover het verste land zich strekt. 

 2 Het lied in alle talen zal 

 zijn liefde loven overal, 

 en uit de kindermond ontspringt 

 de lofzang die zijn naam omringt. 

 3 Zijn rijk is volle zaligheid, 

 wie was gevangen wordt bevrijd, 

 wie moe was komt tot rust voorgoed, 

 wie arm was leeft in overvloed. 

 4 Laat loven al wat adem heeft 

 de koning die ons alles geeft. 

 O aarde om dit nieuw begin 

 stem met het lied der engelen in. 

 Intochtslied: ELB241 Wees stil voor het aangezicht van God 

 1 Wees stil voor het aangezicht van God, 

 want heilig is de Heer. 

 aanbid Hem met eerbied en ontzag 

 en kniel nu voor Hem neer; 

 die zelf geen zonde kent 

 en ons genade schenkt. 

 Wees stil voor het aangezicht van God, 

 want heilig is de Heer. 
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 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God 

 omgeeft ons in dit uur. 

 Wij staan nu op heilige grond, 

 waar Hij verschijnt met vuur; 

 een eeuwigdurend licht 

 straalt van zijn aangezicht. 

 Wees stil, want de heerlijkheid van God 

 omgeeft ons in dit uur. 

 3 Wees stil, want de kracht van onze God 

 daalt neer op dit moment. 

 De kracht van de God die vergeeft 

 en ons genezing brengt; 

 niets is onmogelijk 

 voor wie gelooft in Hem. 

 Wees stil, want de kracht van onze God 

 daalt neer op dit moment. 

 Stil gebed, votum en groet 

 Introductie 

 No Longer Slaves  (YouTube) 

 Gebed 

 Jongeren naar eigen bijeenkomst 

 Kinderlied: OTH479 Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet  (YouTube) 

 Kinderen naar de kindernevendienst 
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 Schriftlezing: Spreuken 4:18-27 (NBV) 

 [18] De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, 

 die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt. 

 [19] De weg van goddelozen is alleen maar duisternis, 

 ze struikelen, en weten niet waarover. 

 [20] Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, 

 geef aan mijn uitspraken gehoor. 

 [21] Houd ze steeds voor ogen, 

 bewaar ze in het diepste van je hart. 

 [22] Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, 

 sterken heel het lichaam als een medicijn. 

 [23] Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, 

 het is de bron van je leven. 

 [24] Neem nooit leugens in de mond, 

 laat geen bedrog over je lippen komen. 

 [25] Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, 

 nooit je ogen hoeven neerslaan. 

 [26] Effen de weg waarover je gaat, 

 dan loop je met vaste tred. 

 [27] Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, 

 wijk alleen uit voor het kwaad. 

 Zingen: ELB289 Ik geloof in God de Vader 1 & 2 

 1 Ik geloof in God de Vader 

 die een bron van vreugde is, 

 louter goedheid en genade, 

 licht in onze duisternis. 

 Hij, de Koning van de kosmos, 

 heel de schepping zingt zijn eer 

 heeft uit liefde mij geschapen 

 en tot liefde keer ik weer. 

 2 Ik geloof in Jezus Christus 

 die voor ons ter wereld kwam. 

 Zoon van God en Zoon des Mensen 

 goede Herder, Offerlam. 

 Door te lijden en te sterven 

 groot is het geheimenis 

 schenkt Hij mij het eeuwig leven, 

 dat uit God en tot God is. 

 Verkondiging 
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 Zingen: NLB 139b Heer, U doorgrondt en kent mij 

 1 Heer, U doorgrondt en kent mij; 

 mijn zitten en mijn staan 

 en U kent mijn gedachten, 

 mijn liggen en mijn gaan. 

 De woorden van mijn mond, o Heer, 

 die zijn voor U bekend 

 en waar ik ook naar toe zou gaan, 

 ik weet dat U daar bent. 

 Heer, U bent altijd bij mij, 

 U legt uw handen op mij 

 en U bent voor mij en naast mij 

 en om mij heen. 

 Heer, U bent altijd bij mij, 

 U legt uw handen op mij 

 en U bent voor mij en naast mij 

 en om mij heen, elke dag. 

 2 Heer, U bent altijd bij mij, 

 U legt uw handen op mij 

 en U bent voor mij en naast mij 

 en om mij heen. 

 Heer, U doorgrondt en kent mij, 

 want in de moederschoot 

 ben ik door U geweven; 

 U bent oneindig groot. 

 Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

 dat U mijn leven kent 

 en wat er ook gebeuren zal, 

 dat U steeds bij mij bent. 

 Heer, U bent altijd bij mij, 

 U legt uw handen op mij 

 en U bent voor mij en naast mij 

 en om mij heen, elke dag. 

 Dankgebed en voorbeden (gebedenboek) 

 Kinderen komen terug 

 Gebed om Zegen 

 Zingen: Hemelhoog 473/OPW 710 Gebed om zegen  (YouTube) 
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