
Liturgie voor zondag 4 mei, ochtenddienst 
Inleidend orgelspel (organist Klaas van der Kolk) 
Afkondigingen door de ouderling van dienst Hendrik Jan Blomberg 
  
Aanvangslied: NLB 276 : 1 en 2  
1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat.  
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt  
als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan.  
 
2 Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord. 
 
Stil gebed – Bemoediging – Groet 
 
Uitleg over de dienst (thema: GETUIGENIS AFLEGGEN) 
 
Verootmoedigingsgebed –Woord van vergeving – Leefregels 
 
Zingen: NLB 81 : 1 en 9  
1 Jubel God ter eer,  
Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer,  
stem en tegenstem 
springen op voor Hem  
die ons heil bewerkte. 
 

9 Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 

Gebed om verlichting met Gods H. Geest 
 
Kindermoment en kinderlied via You Tube: (Dank U wel) 
https://www.youtube.com/watch?v=KiL1Yyg9VkQ 
De kinderen gaan naar de nevendienst 

https://www.youtube.com/watch?v=KiL1Yyg9VkQ


 
Schriftlezing uit het O.T.: Jeremia 32 : 36-41 (NBV21)  
door lector Hendrik Jan Blomberg 

36Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover 
jullie zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van 
Babylonië in handen”: 37Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen 
waarheen ik ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen 
naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. 38Zij zullen mijn volk zijn en ik zal 
hun God zijn. 39Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd 
ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. 40Ik 
zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en 
zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich 
nooit meer van mij zullen afkeren. 41Ik zal er weer vreugde in vinden hen te 
zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat 
doen. 
 
Zingen: NLB 283 : 1, 2, 4 en 5  
1 In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

4 Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
Schriftlezing uit het N.T. Lucas 24 : 35-48 (NBV21)  
35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich 
aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 
36  Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan 
en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37  Verbijsterd en door angst overmand, meenden 
ze een geest te zien. 38 Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en 
waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, Ik 
ben het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en 
beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ 40 Daarna toonde Hij hun zijn handen en 
zijn voeten. 41  Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en 
stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze 
gaven Hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen 



op. 44    Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd 
dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij 
geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte Hij hun verstand 
ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46  Hij zei tegen hen: ‘Er staat 
geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag 
zal opstaan uit de dood, 47-48  en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen 
worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie 
zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.  
 
 
Zingen NLB 871 : 1, 2 en 3  
1 Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
2 Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 

3 Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

 
Uitleg en verkondiging (thema: GETUIGENIS AFLEGGEN) 
 
Meditatief orgelspel 
 
 
 
 
 
Zingen: NLB 904 : 1, 2 en 3  
1 Beveel gerust uw wegen, 
al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoede en zegen 
van Hem, die ’t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 



2 De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij de uitkomst goed, 
op Hem uw hope bouwen, 
zal slagen wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 
 

3 Laat Hem besturen, waken, 
’t is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwonderen moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 

 
Dienst der gebeden 
 
Zingen: NLB 425  
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 
Zegen, waarna we zingen Gez. 456 : 3  
3 Amen, amen, amen 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer 
  
 
Zingen we na de het Wilhelmus (NLB 708 : 1 en 6) 
1 Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 

6 Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt.  


