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Voorganger : Ds. Jan Peter Stoel

Organist : Klaas van der Kolk

Ouderling van dienst : H.J. Blomberg

Thema : De doop en roeping van Jezus

Intochtslied of —psalm
Psalm 42:1 (oude berijming)

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot

Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer’;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw Naam verhogen?

Votum en Groet

Gebed om Ontferming

Loflied
Opwekking 60, vers 2 en 3

2 Voor Uw Woord van genade, )

dank U wel. ) 2x

Heer, U maakte ons vrij,
in Uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam.

Gebed

Psalm 42:2 (Liedboek)

Tranen heb ik onder 't klagen

tot mijn spijze dag en nacht

als mijn haters honend vragen;
"Waar is God dien gij verwacht?"
Ik gedenk hoe ik vooraan

in de reien op mocht gaan,

om mijn dank Hem op te dragen
in zijn Huis op hoogtijdagen.

3 Wij aanbidden U, Jezus,)
Zoon van God. ) 2x
Vul ons hart voor altijd,

met Uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam.



Kinderlied
Jezus is de goede Herder (YouTube)

Kindermoment

Schriftlezing
Jesaja 42:1-4

[1] Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen,

hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde,
Ik heb hem met mijn geest vervuld.

Hij zal alle volken het recht doen kennen.

[2] Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;

[3] het geknakte riet breekt hij niet af,

de kwijnende vlam zal hij niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.

[4] Hij zal niet uitdoven en niet breken

tot hij op aarde het recht heeft gevestigd;

de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Evangelische Liedbundel 109:1 en 4

1 Al wie dolend in het donker

in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

4 Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt
dode mens die snakt naar adem
wereld die om toekomst vraagt:
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,
die mijn welbehagen draagt.



Schriftlezing Lucas 3:15-16 en 21-22

[15] Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes
misschien de messias was, [16] maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie
met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet
waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de
heilige Geest en met vuur;

[21] Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het
bidden was, werd de hemel geopend [22] en daalde de heilige Geest in de
gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij
bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Lied 350:1, 2, 3 en 4 (LB)

1 Het water van de grote vloed 3 Tot ondergang zijn wij gedoemd,
en van de zee zo rood als bloed, als God ons niet bij name noemt,
dat is de aardse moederschoot, maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
dat is de diepte van de dood. door 't water van de doodsjordaan.
2 Want al het water wast niet af, 4 Wij staan geschreven in zijn hand,
dat wij verzinken in dit graf, Hij voert ons naar 't beloofde land.
tenzij de duif die nederdaalt Als kinderen gaan wij zingend voort,
ons uit de hoge vrede haalt. de Vader is het die ons hoort.

Na de preek

Evangelische Liedbundel 147:vers 1,2 en 3

1 Heer! Ik hoor van rijke zegen, 2 Ga mij niet voorbij, o Vader,
die Gij uitstort keer op keer; zie hoe mij mijn zonden smart;
laat ook van die milde regen, trek met Uw koorden nader,
dropp'len vallen op mij neer; stort Uw liefd' ook in mijn hart.
ook op mij, ook op mij, Ook in mij, ook in mij,
dropp'len vallen ook op mij. stort Uw liefd' ook in mij.



3 Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:

Gij geeft blinden de ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,

werk ook door Uw kracht in mij!

Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Lied 675:1 en 2 (LB)

1 Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Zegen

2 Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!



