
Protestantse gemeente Smilde 
12 mei 2024, 9.30 uur 

Voorganger: Ds. P. de Vries 
Organist: Klaas van der Kolk 

Ouderling van dienst: Herma Boerma-Koops 
 
Orgelspel 
Welkom door ouderling 
 
Zingen: Psalm 27: 1 & 4 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,  
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden  
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.  
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!  
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!  
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,  
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart!   
 
Stil gebed 
Votum/ Groet 
 
Zingen: Psalm 27: 5 
Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken,  
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zou Gij uw heerlijk aangezicht bedekken,  
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend.  
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit!  
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit:  
Gij zijt de helper die mij niet verlaat,  
als vader en als moeder van mij gaat.   



 
Gebed om de nood van de wereld 
 
Zingen: NLB lied 146c: 1 & 3 
1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
3 Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord 
 
Kinderlied: In de circustent 
https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0 
 
Inleiding schriftlezing 
 
 
Schriftlezing: Galaten 5: 13 – 26 (NBV) 

Leven door de Geest 

13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid 

niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in 

liefde, 14want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als 

uzelf.’ 15Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat 

u niet door elkaar wordt verslonden. 16Ik zeg u dus: laat u leiden door de 

Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. 17De aardse begeerte 

gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse 

begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen 

wat u wilt. 18Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet 

https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0


onderworpen aan de wet. 19De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet 

zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en toverij, 

vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en 

rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. 

Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen 

overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22Maar de 

vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 

goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die 

daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse 

natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Als we leven 

door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit 

eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. 

 
Zingen: NLB lied 313: 1, 2 & 5 
1 Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
2 God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor and´re stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 

5 O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer 

  
 
 
 



Verkondiging  
Wie ben je? Hoe kijkt God naar jou? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen: NLB 974 
1 Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 
 
2 Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 
 
3 Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 

4 Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 
nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan. 
 
5 God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 



Zingen: NLB lied 675 
1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

2 Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

Zegen 
 
     
 


