
Orde van dienst voor de ochtenddienst op 28 april 2024 om 9:30 uur. 

Thema van de dienst: “Pick-Wick dienst” 

 

Predikant: Ds. Anita van der Heide 

Organist:  Dhr. Klaas van der Kolk 

Ouderling van dienst: Mw. J. van Delden-Pellikaan 

 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Kerkelijk beheer 

3e collecte: Rente en aflossing 

Nevendiensten: St. Het Vergeten Kind 
 

Welkom en mededelingen 
 

Zingen psalm: NLB 116: 1, 4. 
 

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 

4. 
 

O God, mijn God, die van de dood mij redt, 

mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 

mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren, 

geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 

Stil gebed 

Votum en groet 
 

Gebeden 
 

Zingen lied: NLB 221: 1, 2, 3. Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,  

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

2. 
 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

3. 
 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 



Inleiding op de dienst 
 

Vragen- en - antwoord 
 

Lied ELB 299: 1, 2. Welk een vriend is onze Jezus 
 

1. Welk een vriend is onze Jezus, 

die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem 

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neêr, 

juist omdat wij ’t al niet brengen 

in ’t gebed tot onzen Heer. 

2. Leidt de weg soms door verzoeking, 

dat ons hart in ’t strijduur beeft, 

gaan wij dan met al ons strijden 

tot Hem, die verlossing geeft. 

Kan een vriend ooit trouwer wezen, 

Dan Hij die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing, 

Hij alleen is ’t, die ons schraagt. 
 

Inleiding en kindermomentje op “Hoe zorg jij voor jezelf” 

Kinderlied jezus is de goede herder  

 https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4 
 

Johannes 10: 11-16. De Goede herder 
 

[11] Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. [12] 

Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, 

laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. 

De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; [13] de man is een huurling en 

de schapen kunnen hem niets schelen. [14] Ik ben de goede herder. Ik ken mijn 

schapen en mijn schapen kennen mij, [15] zoals de Vader mij kent en ik de Vader 

ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. [16] Maar ik heb ook nog andere schapen, 

die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar 

mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 
 

Lied NLB 23b: 1, 2. De Heer is mijn herder. 
 

1. De Heer is mijn herder!   

’k Heb al wat mij lust;   

Hij zal mij geleiden   

naar grazige weiden.   

Hij voert mij al zachtkens   

aan wat’ren der rust. 

2. De Heer is mijn herder!  

Hij waakt voor mijn ziel,  

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen,  

Hij schraagt m’als ik wankel, 

Hij draagt m’als ik viel. 
 

1 Koningen 17: 1-6. De profeet Elia 
 

[1] De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de HEER leeft, de God van 

Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen 

komen tenzij ik het zeg.’ 
[2] De HEER richtte zich tot Elia met de woorden: [3] ‘Ga weg van hier. Ga naar het 

oosten en zoek een schuilplaats in de wadi Kerit, aan de overkant van de Jordaan. [4] 

Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te 

voorzien.’ [5] Elia deed wat de HEER hem had gezegd, hij ging weg en trok zich 

terug in de wadi Kerit, ten oosten van de Jordaan. [6] De raven brachten hem daar ’s 

ochtends en ’s avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4


Lied NLB 23b: 3, 4, 5. De Heer is mijn herder. 
 

3. De Heer is mijn herder! 

Al dreigt ook het graf 

geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen; 

o Heer, mij vertroosten 

uw stok en uw staf! 

4. De Heer is mijn herder! 

In ’t hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven;   

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn.   
 

5. 
 

De Heer is mijn herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

’k zal immer verkeren 

in ’t huis mijnes Heren:  

zo kroont met haar zegen  

zijn liefde m’altijd. 

  

 

Voorbeden 
 

Slotlied: NLB 218: 1, 2, 5. Dank U 
 

1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 

dank U voor sterren, maan en zon. 

Dank U dat U ons wilt bewaren, 

kracht en levensbron. 
 

5. 
 

Dank U voor alle mooie klanken, 

al wat ik zien en horen kan. 

Dank U – o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

  

 

Zegen met gezongen amen NLB 431c: 1. 
 

1. Amen, amen, amen. 

 

 

 


