
Orde van dienst voor zondag 21 april. 
 
Voorganger: Ds. T.J. Oldenhuis 
Ouderling van dienst: Koos Oosterkamp 
Organist: Sander ter Veen 
 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: NLB 84 vers 1 en 2 
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest  
als in de beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 
 
Gebed 
 
Bemoediging en leefregel 
 
Zingen: NLB 119 vers 40 en 44 
40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 



 
44 Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond, 
laat uw beloften heel mijn leven schragen. 
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond, 
bevestig mij, dat mij verlossing dage. 
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond 
de vreugde van uw wet in ’t harte dragen. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst na het zingen van 
“Jezus is de Goede Herder” 
1 Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

2 Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 
 
3 Jezus is de goede herder 
Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 

4 En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 
5 Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1 – 22 (NBV 21) 
De opstanding van de doden 
1Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, 
dat u hebt aangenomen, dat uw fundament is 2en uw redding – als u tenminste 
vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u 
tevergeefs tot geloof gekomen. 3Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, 
heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is 
gestorven, zoals in de Schriften staat, 4dat Hij is begraven, dat Hij op de derde 
dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5en dat Hij is verschenen aan Kefas 
en vervolgens aan de twaalf. 6Daarna is Hij verschenen aan meer dan 
vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, 
maar de meesten nu nog leven. 7Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen en 
daarna aan alle apostelen. 8Pas op het laatst verscheen Hij ook aan mij, 
misgeboorte die ik was. 9Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de 
naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. 10Maar door 



zijn genade ben ik nu wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking 
gebleven. Integendeel, ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen, 
althans, niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat. 11In ieder geval, of zij het nu 
zijn of ik, wij verkondigen allemaal de boodschap die ik u verkondigd heb, en 
door die boodschap bent u tot geloof gekomen. 
12Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat Hij uit de dood is 
opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen 
opstaan? 13Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14en als 
Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof 
zinloos. 15Dan blijkt dat wij als getuigen van God over Hem hebben gelogen, 
omdat we verklaard hebben dat Hij Christus heeft opgewekt – want als er geen 
doden worden opgewekt, dan kan Hij dat niet hebben gedaan. 16Wanneer de 
doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17Maar als 
Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene 
van uw zonden 18en worden de doden die Christus toebehoren niet 
gered. 19Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de 
beklagenswaardigste mensen die er zijn. 
20Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de 
gestorvenen. 21Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de 
opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22Zoals allen sterven in 
Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. 
 
Zingen: NLB 624 
1 Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 
2 Prijs nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 

3 Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, 
halleluja! 
Eng'len jub'len Hem ter eer, 
halleluja! 



Verkondiging n.a.v. 1 Korinthe 15 : 14-16 
 
 
Zingen: NLB 641 vers 1 en 4 
1 Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
 

4 Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 

Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Slotzang: NLB 150a 
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Zegen 
 


