Stille zaterdag 30 maart 2024
Aanvang 19.30 uur

Met medewerking van Ds. Wim Smit
Organist : Wim Stalman

Het is stil. Er is geen orgelspel
Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
Inleidend woord met moment van stilte

Lied 247:1,2en 3

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.;

2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Schriftlezing, Lucas 23: 50 t/m 56

Er was in Jeruzalem een man die Josef heette. Hij kwam uit de Joodse stad Arimatea, en hij
hoorde bij de Joodse leiders. Maar wat ze met Jezus gedaan hadden, vond hij niet goed.
Josef was een goede en eerlijke man. En hij geloofde dat Gods nieuwe wereld snel zou
komen. Josef ging naar Pilatus en vroeg of hij het lichaam van Jezus mee mocht nemen.
Daarna haalde hij Jezus’ lichaam van het kruis af en wikkelde het in een doek. Hij legde het
lichaam in een nieuw en leeg graf, dat uitgehakt was in een rots. Dat gebeurde allemaal op
de dag voor de sabbat. De sabbat zou nu bijna beginnen. De vrouwen uit Galilea die met
Jezus meegekomen waren, volgden Josef. En ze zagen het graf waar Jezus neergelegd was.
Toen gingen ze terug naar Jeruzalem om geurige olie met kruiden klaar te maken. Maar op
sabbat deden ze niets, want zo staat het in de wet.

Korte overdenking

‘Man van smarten’ door Sela



Terwijl de gemeente gaat staan wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen en ook
bloemen en avondmaalsstel, met ‘de lof van het licht’

Bij het binnenkomen:
Paaskaars :Licht van Christus
Gemeente: Heer, wij danken U

Halverwege:
Paaskaars: Licht van Christus
Gemeente: Heer, wij danken U

Bij het podium:
Paaskaars: Licht van Christus
Gemeente: Heer, wij danken U

De paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst.
Ondertussen begint het orgel Lied 598 te spelen.

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Terwijl ook het licht van de Paaskaars doorgegeven wordt onder de aanwezigen
(wakekaarsjes worden aangestoken).
Het zingen wordt herhaald totdat alle wakekaarsjes branden.

Schriftlezing, Psalm 36: 6 t/m 10
De liefde van de Heer is groot.

Heer, uw liefde is zo groot als de wereld, uw trouw is zo hoog als de hemel.
Uw goedheid is hoger dan de hoogste bergen en dieper dan de diepste zee.
Heer, u zorgt voor alle mensen en dieren

God, uw liefde is een kostbaar geschenk.

Alle mensen zijn veilig bij u.

U geeft ze te eten, u geeft ze te drinken, meer dan genoeg.

U maakt ze gelukkig.

Van u komt het leven, van u komt het licht.

Het grote licht in de kerk gaat aan, kaarsjes worden uitgeblazen.



Lied uit Opw. 214 (ELB 184)

1 Ik wandel in het licht met Jezus

Het donk're dal ligt achter mij

En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen
Welk een liefdevolle vriend is Hij

Ik wandel in het licht met Jezus

Geen duist're wolk bedekt de zon

En 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen
Die de zonde in mij overwon

2 Ik wandel in het licht met Jezus

En 'k luister naar Zijn dierb're stem

En niets kan mij van Jezus scheiden
Sinds ik wandel in het licht met Hem
Ik wandel in het licht met Jezus

Mijn ziel is Hem gans toegewijd

Met Hem verrezen tot nieuw leven
Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid

3 Ik wandel in het licht met Jezus

O mocht ik zelf een lichtje zijn

Dat straalt te midden van de wereld
Die gebukt gaat onder zorg en pijn
Ik wandel in het licht met Jezus

En 'k luister naar Zijn dierb're stem
En niets kan mij van Jezus scheiden
Sinds ik wandel in het licht met Hem

4 1k wandel in het licht met Jezus

En 'k luister naar Zijn dierb're stem
En niets kan mij van Jezus scheiden
Sinds ik wandel in het licht met Hem
Ik wandel in het licht met Jezus

En 'k luister naar Zijn dierb're stem
En niets kan mij van Jezus scheiden
Sinds ik wandel in het licht met Hem

Genesis1: 1t/m 5

Het begin.

In het begin maakt God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was
water en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water.

Toen zei God "Er moet licht komen.” En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij
scheidde het licht en het donker. Het licht noemde Hij ‘dag’ en het donker noemde hij
‘nacht’. Dat was de eerste dag.



Korte overdenking

Lied 513

1 God heeft het eerste woord. 3 God heeft het laatste woord.
Hij heeft in den beginne, Wat Hij van oudsher zeide,
het licht doen overwinnen, wordt aan het eind der tijden,
Hij spreekt nog altijd voort. in heel zijn rijk gehoord.

2 God heeft het eerste woord. 4 God staat aan het begin
Voor wij ter wereld kwamen, en Hij komt aan het einde.
riep Hij ons reeds bij name, Zijn woord is van het zijnde,
zijn roep wordt nog gehoord. oorsprong en doel en zin.

Uitnodiging om naar voren te komen en op de knielbank een zegen te ontvangen
Zegen (de hogepriesterlijke zegen uit Numeri voor een ieder)

Lied 416

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

We steken ons kaarsje weer aan en verlaten de kerk tijdens orgelspel

U bent morgen van harte uitgenodigd om
te vieren dat de Heer waarlijk is opgestaan.



