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Welkom en mededelingen 
 
Intochtspsalm 100: 3, 4 
3 Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Stil gebed 
 
Aanvangswoord en groet 
 
Drempelgebed 
 
Glorialied 304: 1, 2, 3 
1 Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
Gebed Heilige Geest 
 
 
 
 



Kinderlied: Evangelische Liedbundel 398: 1, 2, 5 
1 Handen heb je om te geven 
van je eigen overvloed, 
en een hart om te vergeven 
wat een ander jou misdoet. 
refrein 
Open uw oren om te horen 
open uw hart voor alleman. 
 
2 Ogen heb je om te zoeken 
naar wat mensen nog ontbreekt 
en een hart om uit te zeggen 
wat een ander moed inspreekt.  
refrein 
Open uw oren om te horen 
open uw hart voor alleman. 
 

5Oren heb je om te horen 
naar de mens die vrede is 
en een hart om te geloven 
in zijn God die liefde is. 
refrein 
Open uw oren om te horen 
open uw hart voor alleman. 

Lezing: 2 Koningen 4: 1 – 7 
Elisa helpt een arme weduwe 
1Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa’s hulp in: ‘Mijn 
man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is 
gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven 
meenemen.’ 2‘Wat kan ik voor u doen?’ vroeg Elisa. ‘Vertel me eens, wat 
hebt u nog in huis?’ ‘Alleen een kruikje olie, heer,’ antwoordde ze, ‘verder 
niets.’ 3Toen zei Elisa: ‘Ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, 
lege, zo veel als u er krijgen kunt. 4Als u weer thuiskomt, doe dan de deur 
achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over; 
telkens als er een vol is, neemt u een volgende.’ 5Thuisgekomen sloot de 
vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen 
een voor een aangaven, goot ze de olie over. 6Toen ze allemaal vol waren en 
ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij: ‘Er zijn er 
geen meer.’ Toen hield de olie op te vloeien. 7De weduwe ging terug naar de 
godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. ‘Die olie moet u verkopen om 
uw schuld af te betalen,’ zei hij. ‘En van wat er overblijft, kunnen u en uw 
kinderen leven.’ 
 
Lied 313: 5 
O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer 



 
Lezing: Lukas 3: 10 – 16 
10De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: 
‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie 
eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12Er kwamen ook tollenaars om zich te 
laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei 
tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14Ook soldaten 
kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie 
mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met 
je soldij.’ 
15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes 
misschien de messias was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie 
met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet 
goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie 
dopen met de heilige Geest en met vuur;  
 
Lied 456b: 1, 5, 6 
1 Kwam van Godswege 
een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen, 
Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege, 
Johannes was zijn naam. 
 
5 Doper, wat moeten 
wij doen totdat Hij komt? 
‘In hoop en vrees doet boete, 
geloof in zijn verbond. 
Doper wat moeten 
wij doen totdat Hij komt?’ 
 

6 ‘Deel met elkander 
het brood van alledag, 
opdat in u de ander 
Gods heil aanschouwen mag. 
Deel met elkander 
het brood van deze dag.’ 

 
Overdenking: Wat moeten wij doen? 
 
Lied 1005: 1, 5 
1 Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
 
 



5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied: Evangelische Liedbundel 390: 1, 2, 5 
1 Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 
een stralend licht voor de mensen om ons heen, 
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
2 Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen, 
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
5 En bouw uw Koninkrijk in de volken, 
uw wil geschied’ in de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard’! 
 
Zegen, beantwoord met lied 425 (i.p.v. gezongen amen) 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 


